
Reisverslag Canada mei 2011 

 

Vrijdag 6-5-2011 

Eindelijk was het zover, na maanden van voorbereiding en wachten, vandaag omstreeks 

08.00 uur werd ik door de taxi opgehaald. Dat was vroeg genoeg aangezien ik pas om 

13.45 uur met het vliegtuig vertrekken zou. 

Omstreeks 11.00 uur waren we op het vliegveld en ik heb me direct ingecheckt zodat 

ik van m’n zware koffer af was. Maar nu moest ik mezelf nog ruim twee uur zien te 

vermaken. Dus eerst maar naar het restaurant voor een kop koffie. Na drie koppen 

koffie ben ik lekker buiten op het terras gaan zitten in de zon. Het was heerlijk weer 

zoals ik wel vaker had als ik met het vliegtuig op vakantie ging. 

Na een uurtje ben ik naar buiten gegaan om nog even genoeg te roken aangezien ik de 

komende tien uur niet meer roken kon. Het vliegtuig vertrok mooi op tijd en iets 

voor tweeën hingen we in de lucht. 

Onderweg lekker een aantal films gekeken en een beetje van het uitzicht genoten, 

aangezien we net over Groenland en een stukje Noordpool vlogen was dit wel 

interessant om eens een keer gezien te hebben. Omstreeks 

13.50 uur lokale tijd landen we op Vancouver-airport en nog 

geen drie kwartier later stond ik buiten de terminal, dus dat 

was wel lekker vlot verlopen allemaal. Ik moest natuurlijk 

eerst even roken voordat ik de taxi zou nemen naar het 

hotel. Met de taxi naar het hotel gegaan, wat ongeveer 30 

minuten duurde dus omstreeks 15.30 uur was ik daar. Toen ik me wou inchecken 

hoorde ik dat m’n kamer nog niet klaar was en dat ik omstreeks 16.00 uur er in 

kon. Dat was dus een mooi moment om naar Fraserway te bellen om een afspraak te 

maken voor maandag ochtend om opgehaald te worden. Ook dit verliep erg vlot mede 

doordat ik gewoon Nederlands kon praten, dat was dus voor maandag geregeld. Toen 

maar de bar in en een paar biertjes drinken. Aangezien ik een roker ben duurde het 

niet lang of ik moest roken, en dat moest buiten want in Canada mag je nergens 

binnen roken. Ik naar buiten dus en je mag dus ook niet naast de ingang gaan staan 

met het gevolg dat ik bijna bij de stoeprand stond. Dat duurde niet lang of de eerste 

auto stopte en de bestuurder wenkte dat ik oversteken kon. Ik een stap naar achter 

en gaf aan dat ik niet naar de overkant hoefde, was wel apart. Ook had ik het gevoel 

dat bijna iedereen die langs kwam me aankeek met een blik van daar heb je er weer 

één, zo’n roker. Of dat echt was dat weet ik niet maar dat gevoel kreeg ik wel. 

Mijn kamer was ruim en netjes met een mooi uitzicht op de Granville Bridge. 

S ‘Avonds ben ik in het restaurant van het hotel wezen eten, wat erg goed was. 

Daarna nog een paar biertjes gedronken en ben vroeg naar bed gegaan aangezien ik de 

volgende dag weer vroeg op wou.  


